
 

 
Kerstviering 25 december 2023 

 
‘EEN KIND IS ONS GEBOREN’ 

 
                    

 
Voorganger: Ds. M.P. Vis 
Organist:         Jeanette van Oord 
M.m.v.: Sergey en Sharon  
Aanvang:         Vanaf 9.45 samenzang 
Waar:  Maranathakerk Werkendam 
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Voor de dienst zingen we met elkaar: 
 

* ‘Komt allen tezamen’ – NLB 477 

 
Komt allen tezamen, jubelend van vreugde 
komt nu, o komt nu naar Bethlehem. 
Ziet nu de vorst der eng'len hier geboren 
Komt, laten wij aanbidden, komt, laten wij aanbidden 
komt, laten wij aanbidden die Koning. 
 
De hemelse eng'len riepen eens de herders 
weg van de kudde naar 't schamel dak. 
Spoeden ook wij ons met eerbied'ge schreden 
Komt, laten wij aanbidden, komt, laten wij aanbidden 
komt, laten wij aanbidden die Koning. 
 

 

* ‘Nu zijt wellekome’ – NLB 476 

Nu zijt wellekome Jesu, lieve Heer, 
Gij komt van alzo hoge, van alzo veer 
Nu zijt wellekome van de hoge hemel neer, 
hier al op dit aardrijk zijt Gij gezien nooit meer.  Kyrieleis.  
 
Herders op den velde hoorden een nieuw lied, 
dat Jezus was geboren, zij wisten 't niet. 
Gaat aan gene straten en gij zult Hem vinden klaar, 
Beth'lem is de stede, daar is 't geschied voorwaar.  Kyrieleis. 
 
Wijzen uit het Oosten uit zo verren land, 
zij zochten onze Here met offerand. 
Ze offerden ootmoediglijk mirr', wierook ende goud, 
te eren van dat kinde, dat alle ding behoudt.  Kyrieleis 
 
 
 
* ‘De sterre gaat stralen’ – Opw. 523 

1.Laat ieder het horen, dat eens werd geboren 
de Redder der wereld, de Heer van ‘t heelal. 
De engelen meldden in Efrata’s velden 
dat Hij werd geboren in Bethlehems stal. 
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refrein 
Komt, laten wij eren de Heere der Heren, 
zo groot van ontferming en van gena. 
Want Hij wil ons geven dichtbij Hem te leven, 
de Heiland der wereld, halleluja. 
 
2.In doeken gewonden, voor al onze zonden,  
ligt hier in een kribbe het goddelijk Kind. 
De sterre gaat stralen voor wie, moe van ‘t dwalen, 
bij ‘t wonder van Bethlehem vrede vindt. 

refrein 
Komt, laten wij eren de Heere der Heren, 
zo groot van ontferming en van gena. 
Want Hij wil ons geven dichtbij Hem te leven, 
de Heiland der wereld, halleluja. 
 
 
3.En herders zij kwamen bij ‘n kribbe tesamen, 
omringden eerbiedig het Kindeke teer. 
De flonk’rende sterre riep wijzen van verre, 
zij knielden ontroerd bij het Kindeke neer. 

 

refrein 
Komt, laten wij eren de Heere der Heren, 
zo groot van ontferming en van gena. 
Want Hij wil ons geven dichtbij Hem te leven, 
de Heiland der wereld, halleluja. 
 
4.Wil daarom niet klagen, maar dankbaar gewagen 
van blijdschap en vrede voor ons toebereid, 
van ‘t Kind dat het leven weer glans heeft gegeven, 
Hem zij al de glorie tot in eeuwigheid. 

 

refrein 
Komt, laten wij eren de Heere der Heren, 
zo groot van ontferming en van gena. 
Want Hij wil ons geven dichtbij Hem te leven, 
de Heiland der wereld, halleluja. 
 

Welkom 
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Gedicht door Tamar en Emma  

Kerstfeest, dat is heel bijzonder 
het vertelt ons van het wonder 
van het Kind in Bethlehem. 
 
Engelen zingen blij van Hem; 
herders gaan het Kindje zoeken, 
vinden Hem in doeken.  
 

We zingen Psalm 98: 3  

  Laat heel de aard' een loflied wezen, 
 de psalmen gaan van mond tot mond.
 De naam des Heren wordt geprezen, 
 lofzangen gaan de wereld rond. 
 Hosanna voor de grote Koning, 
 verhef, bazuin, uw stem van goud, 
 de Heer heeft onder ons zijn woning, 
 de Heer die bij ons intocht houdt.  
Stil gebed, bemoediging en groet 
 
We zingen het Klein Gloria – NLB 195 
 
Ere zij de Vader en de Zoon  
en de Heilige Geest, 
als in den beginne, 
nu en immer, 
en van eeuwigheid tot eeuwigheid. 
Amen 
 
Gebed 
 
Sergey en Sharon zingen: 

 

* ‘Maria, had je door’ 
 
1.Maria, had je door, dat jouw baby ooit zou wandelen op water? 
Maria, had je door, dat jouw baby ooit de mensheid vrij zou maken? 
Kon jij al zien, hoe jouw eigen Zoon je hart vernieuwen zou? 
Jij schonk dit kind het leven en Hij schenkt het weer aan jou. 
2.Maria, had je door, dat jouw baby ooit de blinden zou genezen? 
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Maria, had je door hoe jouw baby ooit de stormen zou bevelen? 
Kon jij al zien, hoe jouw eigen Zoon de hemel in zich draagt? 
Jouw kus op Jezus' wangen, is een kus op Gods gelaat. 
  
Kon je het al zien? 
  
De blinde ziet, de dove hoort, de doden leven op. 
De lamme springt en alles zingt: ‘alle eer aan God!’ 
  
3.Maria, had je door, dat jouw baby ooit de schepping zag beginnen? 
Maria, had je door, dat jouw baby ooit de wereld terug zal winnen? 
Kon jij al zien, hoe die dag zal zijn: jouw Zoon als Lam van God? 
De baby in je armen is waarlijk God met ons! 
 
 
* ’Licht in de nacht’- Opw. 527 
 
1.Licht in de nacht; een ster schijnt door de wolken, 
dit is de nacht dat Zijn leven begon. 
'n Sluier van angst en pijn lag op de volken, 
totdat Hij kwam en het kwaad overwon. 
Nieuwe hoop is Hij ons komen brengen; 
stralend breekt die held're morgen aan. 
 
Prijs nu Zijn naam, samen met de engelen. 
O, nacht vol licht, o nacht dat Jezus kwam. 
 
2.Wat Hij ons leert, is geven om een ander; 
liefde alleen is de weg die Hij wees. 
En als Hij spreekt verbreekt Hij alle banden. 
Vrij van het juk van verdrukking en vrees. 
Uit ons hart en dwars door alle tranen 
ontspringt een lied dat jubelt door de tijd. 
 
Prijs nu Zijn naam, de naam van alle namen, 
en geef Hem glorie, in alle eeuwigheid. 
 
 
 
De kinderen van groep 1 t/m 8 komen naar voren  
voor het kindermoment  / het Kerstproject 
 
 
We zingen het projectlied : ‘Een nieuw begin’  
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Dank God onze Vader, Hij heeft iets bedacht, 
een prachtig mooi plan, dat geen mens had verwacht. 
Hij komt naar de wereld. In Jozefs gezin 
wordt Jezus geboren: Gods nieuwe begin. 
 
Gewikkeld in doeken, een voerbak als bed, 
de zoon van Maria, die Israël redt. 
Hij komt bij de mensen; God zelf wordt een kind 
dat liefde komt brengen en kwaad overwint. 
 
De kinderen gaan naar de kindernevendienst.  
 
 
Bijbellezing uit Jesaja 52: 7 – 10  door Tamar  
 
Hoe welkom is de vreugdebode 
die over de bergen komt aangesneld, 
die vrede aankondigt en goed nieuws brengt, 
die redding aankondigt en tegen Sion zegt: 
‘Je God is koning!’ 
Hoor! Je wachters verheffen hun stem, 
samen barsten ze uit in gejuich, 
want ze zien het met eigen ogen: 
de HEER keert terug naar Sion. 
Breek uit in gejubel, 
ruïnes van Jeruzalem, 
want de HEER troost zijn volk, 
Hij koopt Jeruzalem vrij. 
De HEER ontbloot zijn heilige arm 
ten overstaan van alle volken, 
en de einden der aarde zien 
hoe onze God redding brengt. 
 
 

We luisteren naar: ‘Joy to the world’ - For King &Country   

Vreugde voor de wereld, de Heer is gekomen! 

 

 

 
Bijbellezing uit Lucas 2: 1-20  door Esther en Hanna 

8 

 

- De geboorte van Jezus - 
 
In die tijd kondigde keizer Augustus een decreet af dat alle inwoners van 
het rijk zich moesten laten inschrijven. Deze eerste volkstelling vond plaats 
tijdens het bewind van Quirinius over Syrië.  
Iedereen ging op weg om zich te laten inschrijven, ieder naar de plaats 
waar hij vandaan kwam.  Jozef ging van de stad Nazaret in Galilea naar 
Judea, naar de stad van David die Betlehem heet, aangezien hij van David 
afstamde, om zich te laten inschrijven samen met Maria, zijn aanstaande 
vrouw, die zwanger was.  
 
Terwijl ze daar waren, brak de dag van haar bevalling aan, en ze bracht 
een zoon ter wereld, haar eerstgeborene. Ze wikkelde hem in een doek en 
legde hem in een voederbak, omdat er voor hen geen plaats was in het 
nachtverblijf van de stad. 
 
Niet ver daarvandaan brachten herders de nacht door in het veld, ze 
hielden de wacht bij hun kudde. Opeens stond er een engel van de Heer bij 
hen en werden ze omgeven door het stralende licht van de Heer, zodat ze 
hevig schrokken.  
De engel zei tegen hen: ‘Wees niet bang, want ik kom jullie goed nieuws 
brengen, dat het hele volk met grote vreugde zal vervullen: vandaag is in 
de stad van David jullie redder geboren. Hij is de Messias, de Heer.  
Dit zal voor jullie het teken zijn: jullie zullen een pasgeboren kind vinden dat 
in een doek gewikkeld in een voederbak ligt.’ En plotseling voegde zich bij 
de engel een groot hemels leger dat God prees met de woorden: 
‘Eer aan God in de hoogste hemel en vrede op aarde voor alle mensen die 
hij liefheeft.’ 
 
Toen de engelen waren teruggegaan naar de hemel, zeiden de herders 
tegen elkaar: ‘Laten we naar Betlehem gaan om met eigen ogen te zien 
wat er gebeurd is en wat de Heer ons bekend heeft gemaakt.’  
Ze gingen meteen op weg, en troffen Maria aan en Jozef en het kind dat in 
de voederbak lag. Toen ze het kind zagen, vertelden ze wat hun over dat 
kind was gezegd.  
 
Allen die het hoorden stonden verbaasd over wat de herders tegen hen 
zeiden, maar Maria bewaarde al deze woorden in haar hart en bleef erover 
nadenken. De herders gingen terug, terwijl ze God loofden en prezen om 
alles wat ze gehoord en gezien hadden, precies zoals het hun was gezegd. 
 

 
 
We zingen: ‘Ik kniel aan Uwe kribbe neer’ – Gezang 141  
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1  Ik kniel aan Uwe kribbe neer, 
 o Jezus, Gij mijn leven! 
 Ik kom tot U en breng U, Heer, 
 wat Gij mij hebt gegeven. 
 O, neem mijn leven, geest en hart, 
 en laat mijn ziel in vreugd en smart
 bij U geborgen wezen. 
 
2  Voor ik als kind ter wereld kwam, 
 zijt Gij voor mij geboren. 
 Eer ik een woord van U vernam, 
 hebt Gij mij uitverkoren. 
 Voordat Uw hand mij heeft gemaakt,
 werd Gij een kindje, arm en naakt, 
 hebt Gij U mij gegeven. 
 
3  Te midden van de nacht des doods 
 zijt Gij, mijn zon, verrezen. 
 O zonlicht, mild en mateloos, 
 Uw gloed heeft mij genezen. 
 O zon die door het donker breekt 
 en 't ware licht in mij ontsteekt, 
 hoe heerlijk zijn Uw stralen.   

   

Verkondiging 

 

Sergey en Sharon zingen: 

 

* ‘Oekraïens Kerstlied’  

1. Ой у Віфлеємі весела новина! 
O, er is goed nieuws in Bethlehem! 
Радуйся! Ой радуйся земле –  
Verheugt! Verheug je in het land 
Божий Син народився! 
de Zoon van God is geboren! 
 
2. Там Діва Марія народила Сина. 
Daar baarde de maagd Maria haar Zoon. 
Радуйся! Ой радуйся земле –  
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Verheugt! Verheug je in het land 
Божий Син народився! 
de Zoon van God is geboren! 
 
3. І Отцівське Слово зодяглося в тіло. 
En het Woord van de Vader werd vlees. 
Радуйся! Ой радуйся земле –  
Verheugt! Verheug je in het land 
Божий Син народився! 
de Zoon van God is geboren! 
 
4. Ангели співають Господу своєму. 
De engelen zingen voor hun Heer. 
Радуйся! Ой радуйся земле –  
Verheugt! Verheug je in het land 
Божий Син народився! 
de Zoon van God is geboren! 
 
5. Славу й честь складають Новорожденому! 
Glorie en eer worden gegeven aan de Pasgeborene! 
Радуйся! Ой радуйся земле –  
Verheugt! Verheug je in het land 
Божий Син народився! 
de Zoon van God is geboren! 
 
6. І ми Рожденого Христа прославляймо! 
En wij prijzen de Christus die geboren is! 
Радуйся! Ой радуйся земле –  
Verheugt! Verheug je in het land 
Божий Син народився! 
de Zoon van God is geboren! 
 
* ’Little drummer boy’ - 

Een arme jongen die geen geschikt cadeau heeft voor de Koning, speelt op 
zijn trommel het mooiste lied voor baby Jezus 

Come they told me 
pa rum pum pum pum 
A new born king to see 
pa rum pum pum pum 
Our finest gifts we bring 
pa rum pum pum pum 
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To lay before the king 
pa rum pum pum pum, 
rum pum pum pum, 
rum pum pum pum    
 
So to honor him 
pa rum pum pum pum; when we come… 
 
Little baby 
pa rum pum pum pum 
I am a poor boy too 
pa rum pum pum pum 
I have no gift to bring 
pa rum pum pum pum 
That's fit to give our King 
pa rum pum pum pum, 
rum pum pum pum, 
rum pum pum pum 
 
Shall I play for You 
pa rum pum pum pum 
pa rum pum pum 
Mary nodded 
pa rum pum pum pum 
The ox and lamb kept time 
pa rum pum pum pum 
I played my drum for Him 
pa rum pum pum pum 
I played my best for Him 
pa rum pum pum pum, 
rum pum pum pum, 
rum pum pum pum 
 
Then He smiled at me 
pa rum pum pum pum; me and my drum… 
 
Come they told me 
pa rum pum pum pum 
A new born King to see 
pa rum pum pum pum 
Me and my drum, me and my drum! 
 
* ‘Wij trekken in een lange stoet’  - Sela 
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1. Wij trekken in een lange stoet 
op weg naar Bethlehem, 
wij gaan uw Koning tegemoet, 
o stad Jeruzalem! 
Gezegend die Zijn komst begroet 
en knielen wil voor Hem! 
Wij loven U, Koning en Heer. 
  
2. Al bent U nu nog maar een kind, 
zo hulpeloos en klein, 
wij weten dat het rijk begint 
waarvan U Heer zult zijn, 
een rijk waarin de vrede wint 
van oorlog en van pijn. 
Wij loven U, Koning en Heer, Koning en Heer. 
Wij loven U, Koning en Heer! 
  
3. Al gaat de vijand in het rond, 
de koning van het kwaad. 
Al dreigt hij met zijn grote mond 
dat hij U eens verslaat, 
straks ligt hij dodelijk gewond 
wanneer zijn rijk vergaat. 
Wij loven U, Koning en Heer, Koning en Heer. 
Wij loven U, Koning en Heer! 
  
4. Wij gaan op weg naar Bethlehem, 
daar ligt Hij in een stal, 
die Koning in Jeruzalem 
voor eeuwig wezen zal! 
Laat klinken dan met luider stem 
en blij bazuingeschal: 
wij loven U, Koning en Heer, Koning en Heer,  
wij loven U, Koning en Heer, Koning en Heer,  
wij loven U, Koning en Heer! 
 

Gedicht :  ‘Kerstnacht boven Bethlehem ‘ van Matthijn Buwalda 
 
                  door mevr. D. van der Wiel-Meerburg 
 
 
Gebeden   
Alle kinderen komen terug in de kerk 
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Collectemoment 
 
 
We zingen staande:  ‘Hoor de engelen zingen d'eer ‘– NLB 481 
 
1. Hoor de engelen zingen d'eer van de nieuwgeboren Heer! 
Vreed' op aarde, 't is vervuld: God verzoent der mensen schuld. 
Voegt u, volken, in het koor, dat weerklinkt de hemel door, 
Zingt met algemene stem voor het kind van Bethlehem! 
Hoor de engelen zingen d'eer van de nieuwgeboren Heer! 

2. Hij, die heerst op 's hemels troon, Here Christus, Vaders Zoon, 
Wordt geboren uit een maagd op de tijd die God behaagt. 
Zonne der gerechtigheid, woord dat vlees geworden zijt, 
Tussen alle mensen in in het menselijk gezin. 
Hoor, de eng'len zingen d'eer van de nieuwgeboren Heer! 

3. Lof aan U die eeuwig leeft en op aarde vrede geeft, 
Gij die ons geworden zijt taal en teken in de tijd, 
Al uw glorie legt Gij af ons tot redding uit het graf, 
Dat wij ongerept en rein nieuwgeboren zouden zijn. 
Hoor, de eng'len zingen d'eer van de nieuwgeboren Heer! 
 

 
Zegen 
 
Wij ontvangen de zegen van God om een ander tot zegen te kunnen zijn 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na de zegen zingen we staande : ‘Ere zij God’ – E.L. 101 
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Ere zij God, ere zij God                            
in de hoge, in de hoge, in de hoge. 
Vrede op aarde, Vrede op aarde 
in de mensen een welbehagen. 
 
Ere zij God in de hoge 
ere zij God in de hoge. 
Vrede op aarde. Vrede op aarde. 
Vrede op aarde. Vrede op aarde. 
 
In de mensen, in de mensen, een welbehagen. 
In de mensen, een welbehagen, een welbehagen. 
 
Ere zij God, ere zij God 
in de hoge, in de hoge, in de hoge. 
Vrede op aarde, Vrede op aarde 
in de mensen een welbehagen. 
 
Amen, Amen. 
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Eén ster          

 

Eén ster 

maakt de lucht minder dreigend 

Eén kaars  

maakt de nacht minder zwart 

Eén hand 

maakt de weg minder eenzaam 

Eén stem 

maakt de dag minder stil 

Eén vonk 

kan een begin van nieuw vuur zijn 

Eén noot 

het begin van een lied 

Eén Kind 

het begin van een toekomst 

 

 

Jacqueline Roelofs - van der Linden 

 

 

 

 
 


