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Kerk- en schooldienst: Zondag 22 mei 2022 

 

Maranathakerk 17:00 uur 
 

Groep 5 t/m 8 
 

Ds. R.R. Maathuis 
 

Band: ‘Yada Yeshua’ uit Genderen 
 

Organist: Jeanette van Oord 
 

Collectedoel: ‘Voedselbank Altena’: geld en/of producten 
 

Voor de dienst zingen we met de band: 
 

 Ik volg de Heer – Opw. 22 
 

Ik volg de Heer, (ik volg de Heer) 
want Hij is goed. (want Hij is goed) 
Hij weet de weg (Hij weet de weg) 
en hoe het moet. (en hoe het moet) 
Hij houdt van mij, (Hij houdt van mij) 
Hij is overal, (Hij is overal) 
de Herder die mij leiden zal. 
 
Soms gaan we door, (soms gaan we door) 
gevaarlijk land. (gevaarlijk land) 
Dan loopt Hij voor (dan loopt Hij voor) 
en in zijn hand (en in zijn hand) 
houdt Hij de staf (houdt Hij de staf) 
en neemt ons mee. (en neemt ons mee) 
Het is soms zwaar, maar toch oke! 
 
Een leeuw die brult (een leeuw die brult) 
of een beer die bromt (of een beer die bromt) 
de Herder kijkt (de Herder kijkt) 
wat of er komt. (wat of er komt) 
Hij is als een muur (Hij is als een muur) 
rondom ons heen. (rondom ons heen) 
Hij laat ons nooit, nee, nooit alleen! 

 
 U bent welkom – Opw. 574 

 
We zijn hier bij elkaar 
om de Koning te ontmoeten. 
We zijn hier bij elkaar 
om te eren onze Heer. 
 
We zijn hier bij elkaar 
om te vieren dat Hij goed is. 
En we prijzen en aanbidden Hem, 
Jezus, onze Heer! 
 

Refrein: 
Heer, U bent welkom, welkom, 
U bent welkom, grote koning. 
Wij heffen onze handen op 
naar de God van alle eeuwen. 
Heer, U bent welkom, welkom, 
U bent welkom, Zoon van God. 



Wij richten heel ons hart op U; 
U bent welkom in ons midden. 

 Ik wil U volgen Heer – Oke4Kids 
 
Petrus was een visser, gewoon een mens als wij. 
Op een dag kwam Jezus en die zei: 'kom en volg Mij'. 
Jezus zei: Vertrouw op Mij, Ik leer je hoe het moet. 
Ik help jou bij alles wat je doet. 
En Petrus zei: 
 
Refrein: 
'Ja, ja, ja, ik wil U volgen, Heer 
en doendededoendoendoen wat U mij zegt. 
Ja, ja, ja, ik wil U volgen, Heer. 
Elke dag een beetje meer.' 
 
Petrus maakte fouten, hij was een mens als wij. 
Dan voelde hij zich schuldig: 'o, wat ben ik toch een ei.' 
Jezus zei: 'Ik stierf voor jou en ben weer opgestaan. 
´k Vergeef jou wat jij hebt fout gedaan!' 
En Petrus zei: 
 
Refrein: ja ja ja… 
 
Wat Petrus deed, geldt ook voor ons, 
dus laten wij nu zingen: 
Jezus, ja, wij volgen U in alle, alle dingen! 
Ja, ja, ja! 
 
Refrein: ja ja ja… 2x 
 
Elke dag een beetje meer!  
 
Woord van welkom door meester Johan Nieuwkoop & David Hulshof 
 
We zingen met gitaar - Ik stel mijn vertrouwen  
‘k Stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God, 
want in zijn hand ligt heel mijn levenslot. 
Hem heb ik lief, Zijn vrede woont in mij. 
‘k Zie naar Hem op en ik weet Hij is mij steeds nabij. 
 
Stil gebed, bemoediging en groet door ds. Maathuis 
 
We zingen met het orgel: Klein Gloria – NLB 195 
 
Ere zij de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, 
als in den beginne, nu en immer en van eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen 

We zingen met de band: King of Kings – Opw. 137 
 
King of Kings and Lord of Lords 
Glory Halleluja 
King of Kings and Lord of Lords 
Glory Halleluja 
 
Jesus, Prince of Peace 
Glory Halleluja 
Jesus, Prince of Peace 
Glory Halleluja 
 
Gebed door ds. Maathuis 
In dit gebed vragen wij of de Heilige Geest bij ons wil zijn, zodat wij begrijpen wat er gezegd 
wordt en wat in de Bijbel staat. 
 
We zingen met de band - Ik wil meer en meer gaan lijken op Jezus – Oke4Kids 
 
ik wil meer en meer gaan lijken op Jezus 
ik wil meer en meer gaan lijken op Hem  
ik wil meer en meer gaan lijken op Jezus 
ik wil meer gaan lijken op Hem. 
 
In alles wat ik ben en alles wat ik doe 
wil ik zijn zoals Jezus dat wil, 
dus ook op elk moment en niet zo ‘af en toe' 
want dat maakt een heel groot verschil 
 
Ik wil meer en meer… 
 
ik wil graag dat de mensen Jezus in mij zien 
omdat ik een getuige wil zijn, 
al ben ik nog wat jong nou en! en bovendien 
is voor Jezus niemand te klein 
 
Ik wil meer en meer… 
 
toch merk ik telkens weer dat ik het zelf niet kan 
daarom geeft God zijn Heilige Geest, 
Hij helpt mij meer en meer te leven naar Gods plan 
zonder Hem was ik nergens geweest. 
 
Ik wil meer en meer…2x 
 
 
 
 



We lezen uit de Bijbel het verhaal van de roeping van de discipelen  
 
Matt. 4: 18-22: 
Toen Hij langs het meer liep, zag Hij twee broers, Simon, die Petrus genoemd wordt, en zijn 
broer Andreas. Ze wierpen hun net uit in het meer, het waren vissers. Hij zei tegen hen: 
‘Kom, volg Mij, Ik zal van jullie vissers van mensen maken.’ Ze lieten meteen hun netten 
achter en volgden Hem. Even verderop zag Hij twee andere broers, Jakobus, de zoon van 
Zebedeüs, en zijn broer Johannes. Ze waren met hun vader in hun boot bezig met het 
herstellen van de netten. Hij riep hen en meteen lieten ze de boot en hun vader Zebedeüs 
achter en volgden Hem. 
 
We zingen met de band: Simon en Andreas waren vissers op de zee – Oke4Kids 
 
Simon en Andreas waren vissers op de zee 
maar Jezus vroeg: “hé, volg je Mij?” 
en zij gingen met Hem mee 
ja, zij gingen met Hem mee 
 
Refrein: 
Maar niet om vissen te vangen 
maar mensen te winnen 
voor het Koninkrijk van God 
voor het Koninkrijk van God 
 
Jacobus en Johannes waren vissers op het meer 
maar Jezus vroeg: “hé, volg je Mij?” 
en hun antwoord was: “ja, Heer!” 
ja, hun antwoord was: “ja, Heer!” 
 
Refrein:  
Maar niet om vissen te vangen 
maar mensen te winnen 
voor het Koninkrijk van God 
voor het Koninkrijk van God 
 
Wil je net zo zijn als Simon en Andreas 
wil je net zo zijn als Jacobus en Johannes 
dan hoef je niet te vissen op de zee of op het meer 
als Jezus vraagt: “hé, volg je Mij?” 
zeg dan ook: “ja, Heer!” 
zeg dan ook: “ja, Heer!” 
 
 
Ds. Maathuis denkt met ons na over ‘Volg jij mij?’  
 
 
 

 
We zingen met het orgel:  Jezus die langs het water liep  - NLB 531 
 
Jezus die langs het water liep 
en Simon en Andreas riep, 
om zomaar zonder praten 
hun netten te verlaten, 
Hij komt misschien vandaag voorbij 
en roept ook ons, roept jou en mij, 
om alles op te geven 
en trouw Hem na te leven. 
 
Jezus die langs de straten kwam 
en tollenaars terzijde nam: 
‘k Wil in uw woning wezen 
voor nu en voor nadeze', 
Hij komt misschien vandaag voorbij 
en neemt ook jou terzij of mij 
en vraagt ons, Hem te geven 
de rijkdom van ons leven. 
 
Christus die door de wereld gaat 
verheft zijn stem niet op de straat, 
Hij spreekt ons hart aan, heden, 
en wenkt ons met zich mede. 
En lokt ook nog zoveel ons aan 
tot wie zouden wij anders gaan? 
Hij heeft en zal ons geven 
alles, het eeuwig leven. 
 
Gedichten door kinderen van ‘t Kompas en Het Baken 
 
We zingen de geloofsbelijdenis met het orgel: Ik geloof in God de Vader – Opw. 347 
 
Ik geloof in God de Vader 
Schepper, die de schepping draagt. 
In Zijn Zoon, in Christus Jezus 
die, geboren uit een maagd, 
aan het kruis de wereld redde 
onze zonden op zich nam 
Opgestaan en opgevaren 
troont Hij aan Gods rechterhand 
Jezus, Hij is Heer ) 
Hij is Heer            ) 4x 
Naam aller Namen, Naam aller Namen 
 
 



Ik geloof in God de Trooster 
gaven van de Hei'lge Geest 
die Gods Woord aan ons bevestigt, 
gaat en predikt en geneest. 
Als Hij komt met macht en luister 
zal de mensheid voor Hem staan 
dan zal elke knie zich buigen, 
elke tong belijdt Zijn Naam 
 
Jezus, U bent Heer ) 
U bent Heer            ) 4x 
Naam aller namen, Naam aller namen, Naam aller namen, Naam aller namen. 
 
Dankgebed en voorbeden – door leerlingen en ds. Maathuis 
 
Power Point over het collectedoel in deze dienst 
 
Collecte: 
De collecte is vandaag bestemd voor voedselbank Altena. “Een voedselbank, is dat in onze 
streek wel nodig? ” Dat was een opmerking, die wij vaak te horen kregen, toen wij in 
december 2006 van start gingen. Is er dan armoede in NL? Helaas wel. Het is soms 
schrijnend om te zien dat in een welvarend land, soms mensen niet elke dag geld hebben 
voor een warme maaltijd of voor kaas of vleeswaren op brood. Momenteel gaat het hier in 
Altena om zo’n 100 gezinnen die gebruik maken van de voedselbank; deze draait  geheel op 
vrijwilligers die niet betaald krijgen. Toch zijn er wel kosten: voor huur van opslagruimte en 
vervoer, en soms voor de inkoop van producten. Deels wordt dit bekostigd uit 
gemeentesubsidie, maar de voedselbank leeft ook van giften. Als u hieraan een steentje wil 
bijdragen zou dat heel fijn zijn! Kijk voor meer informatie op www.voedselbankaltena.nl. 
 
 
We zingen met de band:  - U bent adembenemend – Opw. 684 
 
Uw majesteit is onaantastbaar, 
niemand is aan U gelijk. 
Onvolprezen, zonder weerga, 
koning van het hemelrijk. 
 
Oorverdovend als de donder, 
helder als een bliksemschicht. 
Oogverblindend is de luister 
van uw heilig aangezicht. 
 
Toch bent U niet onbereikbaar; 
door uw Geest woont U in mij. 
U bent alomtegenwoordig: 
overal altijd nabij. 
 

Refrein: 
U bent adembenemend, 
eindeloos mooi, 
overstijgt wat een mens 
ooit heeft gezien, gehoord, bedacht. 
 
U bent meer dan bijzonder, 
buitengewoon. 
Niets is vergelijkbaar 
met uw majesteit en pracht. 
 
Uw werken zijn verbazingwekkend, 
schoonheid die de schepping vult. 
Onuitspreek’lijk is de grootsheid 
waarmee U zich heeft omhuld. 
 
Ondoorgrond’lijk zijn uw wegen, 
onvoorstelbaar is uw macht. 
Uw gedachten zijn ongrijpbaar, 
ontzagwekkend is uw kracht. 
 
Toch bent U niet onbereikbaar; 
door uw Geest woont U in mij. 
U bent alomtegenwoordig: 
overal altijd nabij. 
 
-Refrein- 
 
Uw wijsheid is onovertroffen 
en uw woord zal nooit vergaan. 
Uw rechtvaardigheid onwrikbaar, 
eeuwig blijft uw trouw bestaan. 
[splits] 
Onweerstaanbaar is uw liefde, 
uw genade ongekend. 
Here, U bent onbeschrijflijk, 
want U bent wie U bent. 
 
-Refrein- 2x- 
 
Zegen door ds. Maathuis 
We ontvangen de zegen van God, zodat we weten dat we niet alleen zijn. 
 
Orgelspel na de dienst 
 
 
  



U kunt nu (de foto’s van) de werkstukken bekijken,  
 

die door de kinderen gemaakt zijn. 
 

Fijn dat u/ jij  erbij was om met ons mee te lezen, te 
luisteren en te zingen! 

 
 
 
 
 
 

 


