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Voor de dienst luisteren we naar:  
 
The Afters - ‘I will fear no more’ ( Ik zal niet meer vrezen )  
 
https://youtu.be/wMmmbJlWhtk    -   3min. 24 
 
Elke angstige gedachte die mijn adem steelt 
Every anxious thought that steals my breath 
 
Het is een zwaar gewicht op mijn borst 
It's a heavy weight upon my chest 
 
Terwijl ik wakker lig en me afvraag wat de toekomst zal brengen 
As I lie awake and wonder what the future will hold 
 
Help me te onthouden dat U de touwtjes in handen hebt 
Help me to remember that You're in control 

U bent mijn moed als ik me zorgen maak in het holst van de nacht 
You're my courage when I worry in the dead of night 
 
U bent mijn kracht want ik ben niet sterk genoeg om dit gevecht te winnen 
You're my strength 'cause I'm not strong enough to win this fight 
 
U bent groter dan de strijd die in mijn gedachten woedt 
You are greater than the battle raging in my mind 
 
Ik zal op U vertrouwen, Heer, ik zal niet meer vrezen 
I will trust You Lord, I will fear no more 

 

Ik zal mijn ogen opslaan, ik zal mijn zorgen opheffen 
I will lift my eyes, I will lift my cares 
 
Ik leg ze in Uw handen, ik zal ze daar achterlaten 
Lay them in Your hands, I'll leave them there 
 
Als de wind en de golven komen, beschut U me 
When the wind and waves are coming, You shelter me 
 
Ook al zit ik in de storm, de storm is niet in mij 
Even though I'm in the storm, the storm is not in me 

U bent mijn moed als ik me zorgen maak in het holst van de nacht 
You're my courage when I worry in the dead of night 
 
U bent mijn kracht want ik ben niet sterk genoeg om dit gevecht te winnen 
You're my strength 'cause I'm not strong enough to win this fight 
 
U bent groter dan de strijd die in mijn gedachten woedt 
You are greater than the battle raging in my mind 
 
Ik zal op U vertrouwen, Heer, ik zal niet meer vrezen 
I will trust You Lord, I will fear no more 

Ik zal niet meer vrezen     Ik zal niet meer vrezen 
I will fear no more             I will fear no more             Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh 
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Geen macht kan tegen mij opkomen, want U hebt overwonnen 
No power can come against me 'cause You have overcome 
 
Geen duisternis kan me overweldigen, want U hebt al gewonnen 
No darkness can overwhelm me 'cause You've already won 
 
Geen macht kan tegen mij opkomen, want U hebt overwonnen 
No power can come against me 'cause You have overcome 
 
Geen duisternis kan me overweldigen, want U hebt al gewonnen 
No darkness can overwhelm me 'cause You've already won 

U bent mijn moed als ik me zorgen maak in het holst van de nacht 
You're my courage when I worry in the dead of night 
 
U bent mijn kracht want ik ben niet sterk genoeg om dit gevecht te winnen 
You're my strength 'cause I'm not strong enough to win this fight 
 
U bent groter dan de strijd die in mijn gedachten woedt 
You are greater than the battle raging in my mind 
 
Ik zal op U vertrouwen, Heer (vertrouw op U, Heer) 
I will trust You, Lord (trust you, Lord) 
 
Ik zal niet meer vrezen (niet meer vrezen)  4x 
I will fear no more (fear no more)                          Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh 

 
 
Delise – ‘Storm op het meer’  ( Rembrandt ) 
 
https://youtu.be/CWkmZev4bq4  -   3 min 54 
 
Dit schilderij van Rembrandt. 
Ik zie een boot met bemanning. 
Ik zie mezelf, ik ben één van hen en bang. 
 
Waarom ligt Hij te slapen? 
Waarom hoort Hij mij niet roepen? 
Dit schip vergaat en ik grijp de mast… Houvast. 
 
Heeft U mij nu verlaten? 
Breng me weer veilig thuis. 
Vanaf het woeste water, 
til me er toch bovenuit. 
 
We zijn maar kleine mensen. 
We zetten alle zeilen bij. 
Grijpen het roer, maar we weten niet waarheen. 
 
Heeft U ons nu verlaten? 
Breng ons weer veilig thuis. 
Vanaf het woeste water, 
til ons er toch bovenuit. 
 
Dan staat Hij op en Hij vraagt me: 
"Waarom vertrouw je niet? 
Ik ben de Heer van de golven 
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en dat maakt het verschil. 
Ze luisteren naar Mijn wil." 
En het wordt stil. 
 
U heeft mij niet verlaten. 
U brengt mij veilig thuis. 
Vanaf het woeste water, 
tilt U mij er bovenuit. 
 
U heeft ons niet verlaten. 
U brengt ons veilig thuis. 
Vanaf het woeste water, 
tilt U ons er bovenuit. 
 
Welkomstwoord       
 
We zingen: Psalm 62: 1 en 5 
 
1  Mijn ziel is stil tot God mijn Heer, 
 van Hem verwacht ik altijd weer 
 mijn heil, -op Hem toch kan ik bouwen.
 Ik wankel niet, want Hij staat vast; 
 mijn toevlucht, als het water wast, 
 mijn rots, mijn enige vertrouwen.  
5  Voorwaar, Hij is mijn heil, mijn rots, 
 mijn naam rust in de schutse Gods. 
 O volk, uw God laat u niet vallen. 
 Als gij voor Hem uw hart uitstort, 
 vertrouw dat gij gezegend wordt; 
 God is een schuilplaats voor ons allen. 
  
 
Stil gebed, votum en groet 
 
Klein Gloria  
 
Ere zij de Vader en de Zoon  
en de Heilige Geest, 
als in den beginne, 
nu en immer, 
en van eeuwigheid tot eeuwigheid. 
Amen 
 
We zingen: ‘Er is een dag’ – HH 721 
 
1.Er is een dag, waar al wat leeft al lang op wacht, 
een dag van blijdschap, als heel de schepping wordt bevrijd. 
En op die dag, dan komt de Heer en haalt zijn bruid, 
die rein en stralend, opgaat in zijn heerlijkheid. 
 



5 

 

2.Er klinkt geschal, wanneer de graven opengaan 
en doden opstaan, voor eeuwig levend door zijn kracht. 
Hun aardse tent, wordt nu bekleed met heerlijkheid, 
de dood verzwolgen, overwonnen voor altijd. 
 
Spoedig zullen wij Hem zien en voor altijd op Hem lijken 
en Jezus kennen zoals Hij is, amen! 
Nooit meer tranen, nooit meer pijn, want wij zullen met Hem leven 
in zijn nabijheid, voor altijd. 
Amen, amen! 

3.Dus kijk omhoog en zie wat nog verborgen is, 
maar wat beloofd is, dat blijft in alle eeuwigheid. 
En als je lijdt, weet dat het maar voor even is. 
Als Jezus terugkomt, deel je in zijn heerlijkheid 

Spoedig zullen wij Hem zien en voor altijd op Hem lijken 
en Jezus kennen zoals Hij is, amen! 
Nooit meer tranen, nooit meer pijn, want wij zullen met Hem leven 
in zijn nabijheid, voor altijd. 
Amen, amen! 

We luisteren naar woorden van hoop - Openbaring 21: 1-5     
 
Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de 
eerste aarde zijn voorbij, en de zee is er niet meer.  
Toen zag ik de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, uit de hemel neerdalen, 
bij God vandaan. Ze was als een bruid die zich mooi heeft gemaakt voor 
haar man en hem opwacht.  
Ik hoorde een luide stem vanaf de troon, die uitriep: ‘Gods woonplaats is 
onder de mensen, Hij zal bij hen wonen. Zij zullen zijn volken zijn en God 
zelf zal als hun God bij hen zijn.  
Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen. Er zal geen dood meer zijn, geen 
rouw, geen jammerklacht, geen pijn, want wat er eerst was is voorbij.’ 
Hij die op de troon zat zei: ‘Alles maak ik nieuw!’ – Ik hoorde zeggen: 
‘Schrijf het op, want wat hier wordt gezegd is betrouwbaar en waar.’ – 

 
Gebed 
 
We lezen: Mattheus 8:23-27 - Het Boek         
 

Jezus stapte in de boot en ging met zijn leerlingen naar de overkant van het 
meer. Terwijl zij over voeren, stak er plotseling een hevige storm op. De 
golven waren zo hoog dat ze over de boot sloegen. Jezus lag te slapen. De 
leerlingen gingen naar Hem toe en maakten Hem wakker. ‘Here,’ 
schreeuwden ze. ‘Red ons! Wij vergaan!’ Jezus zei: ‘Waarom zijn jullie zo 
bang? Hebben jullie zo weinig vertrouwen?’ Hij ging staan en zei tegen de 
wind en de golven dat zij moesten ophouden, en het werd doodstil.  
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De leerlingen wisten niet wat ze zagen. ‘Wie is Hij toch?’ vroegen zij zich af. 
‘Zelfs de wind en de golven doen wat Hij zegt!’ 
 

 

We zingen: ‘Toekomst vol van hoop’ 
 
In de nacht van strijd en zorgen 
kijken wij naar U omhoog, 
biddend om een nieuwe morgen, 
om een toekomst vol van hoop. 
 
Ook al zijn er duizend vragen, 
al begrijpen wij U niet, 
U blijft ons met liefde dragen, 
U die alles overziet. 
 
U geeft een toekomst vol van hoop; 
dat heeft U aan ons beloofd.                       
Niemand anders, U alleen, 
leidt ons door dit leven heen. 
 
U heeft ons geluk voor ogen. 
Jezus heeft het ons gebracht. 
Mens, als wij, voor ons gebroken 
in de allerzwartste nacht. 
 
U geeft een toekomst vol van hoop; 
dat heeft U aan ons beloofd.                       
Niemand anders, U alleen, 
leidt ons door dit leven heen. 
 
U bent God, de Allerhoogste, 
God van onbegrensde macht. 
Wij geloven en wij hopen 
op het einde van de nacht. 
 
U geeft een toekomst vol van hoop; 
dat heeft U aan ons beloofd.                       
Niemand anders, U alleen, 
leidt ons door dit leven heen. 
 
Verhaal van een tiener    
 
 
We luisteren naar: For King & Country met ‘For God is with us’ 
 
Durf je eens voor te stellen, durf erin te geloven… de wereld zal nooít meer hetzelfde zijn 
want GOD IS MET ONS ! 

https://youtu.be/L4lhh5p74Dw 
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Inleiding op het thema: houd je mobieltje maar klaar…     
 
Kindermoment: de kinderen gaan naar de kindernevendienst en we zingen: 
 
1.Wij gaan voor even uit elkaar 
en delen nu het licht. 
Dat licht vertelt ons iets van God 
op Hem zijn wij gericht. 
 
2.Wij geven Gods verhalen door 
en wie zich openstelt. 
Ervaart misschien een beetje licht 
door wat er wordt verteld. 
 
3.Straks zoeken wij elkaar weer op 
en elk heeft zijn verhaal. 
Het licht verbindt ons met elkaar 
het is voor allemaal. 
  
 
Uitleg over: Alles komt goed ? ! 
 
We luisteren naar: Damascus e.a. met ‘Voor nu genoeg’  
 
https://youtu.be/BAg-7ZpvyQM 
 
 
Dankgebed 
 
De kinderen komen terug uit de kindernevendienst. 
 
 
Collecte 
 
 
We zingen: ‘Jezus leeft in eeuwigheid’ – Hemelhoog 728  
 
Jezus leeft in eeuwigheid, 
Zijn sjaloom wordt werkelijkheid. 
Alle dingen maakt Hij nieuw. 
Hij is de Heer van mijn leven. 
 
Straks als er een nieuwe dag begint, 
en het licht het van het duister wint, 
mag ik bij Hem binnengaan, voor Zijn troon gaan staan. 
hef ik daar mijn loflied aan: 
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Jezus leeft in eeuwigheid, 
Zijn sjaloom wordt werkelijkheid. 
Alle dingen maakt Hij nieuw. 
Hij is de Heer van mijn leven. 
 
Straks wanneer de grote dag begint, 
en het licht voor altijd overwint, 
zal de hemel opengaan, komt de Heer er aan. 
heffen wij dit loflied aan: 
 
Jezus komt in heerlijkheid, 
Zijn sjaloom wordt wereldwijd. 
Alle dingen maakt Hij nieuw. 
Hij is de Heer van ons leven. 
 
 
Heenzending en Zegen, gevolgd door gezongen ‘Amen’ 
 
 
Orgelspel 
 
 
 
Na de dienst zijn alle jongeren welkom onderin de kerk om nog even met 
elkaar wat te drinken en na te praten over deze dienst! 
 
 
 
 
Heb jij een leuke, waardevolle of mooie toevoeging aan de jeugddiensten en 
zou je dit met ons willen delen? Of denk je erover om zelf mee te gaan doen 
met het organiseren van jeugd- en tienerdiensten?  
Dan vragen we je contact op te nemen met één van de leden van de 
jeugddienstcommissie:  
Lennart, Adriënne, Colinda, Stijn, Niels of Wil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


