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In deze dienst wordt openbare belijdenis van  

het christelijk geloof afgelegd door 
 

Diets Oostrom, Patrick en Lisanne Slinger, en Ingmar Visser. 
 

Tevens worden Diets Oostrom, Finn Paans en Vince Slinger gedoopt. 
 

21 april 2019, 10.00 uur, Maranathakerk, Werkendam 
Voorgangers: ds. R.R. Maathuis en ds. M.P. Vis 

 
Muzikale medewerking: J. van Oord, orgel 

 2 

 

 
Vandaag zullen vier gemeenteleden belijdenis afleggen van het 
christelijk geloof. Wij danken en prijzen God! 
 
Hieronder stellen zij zich kort aan u voor. 
 
 

 
 
Diets Oostrom, Patrick Slinger, Lisanne Slinger en Ingmar Visser  
 
Mijn naam is Diets Oostrom. Ik woon in Hardinxveld. Ik ben 
46 jaar. Ik werk bij Boon food group. Boon is onderdeel van 
Distributie Van Boons Markten en MCD.  
Waarom doe ik belijdenis? Omdat God in mijn leven is gekomen 
en ik zondag twee keer naar de kerk ga, in de Maranathakerk. 
Het vertrouwen heb ik hier in de kerk gekregen en dat doet mij 
goed. Ik geloof in God de Vader.    
 
Ik ben Patrick Slinger. Ik ben 27 jaar. Ik werk als cv-monteur 
bij de Werkendamse Verwarmingsindustrie. Hier werk ik al 11 
jaar. Op 23 februari 2019 zijn wij trotse ouders geworden van 
onze zoon Vince. Dankbaar zijn wij dat hij in goede gezondheid 
geboren mocht worden.  
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Ik ben Lisanne Slinger-van Ojen. Ik ben 25 jaar en ik woon 
sinds 2017 samen met Patrick Slinger in de Buitenlaag in 
Werkendam. Ik werk op basisschool ‘De Ark’ in Meeuwen. Het 
afgelopen jaar ben ik, voor mijn zwangerschapsverlof, juf van 
groep 1-2 en groep 3-4 geweest. Naast het werken in de 
verschillende groepen, ben ik ook intern begeleider op ‘De 
Ark’.  
 
Wij hebben het afgelopen seizoen deelgenomen aan de 
belijdeniscatechisatie bij dominee Vis. Patrick is het afgelopen 
jaar ingeschreven in de Maranathakerk. Het leek ons een mooi 
moment om nu belijdenis te doen. We vonden het prettig om 
onze vragen en visie over het geloof met elkaar te bespreken. 
Het was prettig dat er veel ruimte was om af te dwalen of extra 
stil te staan bij onderwerpen die ons aanspraken en die soms 
zomaar op tafel kwamen. We hopen na het belijden van ons 
geloof ook het geloof aan Vince mee te geven in onze 
opvoeding aan hem.  
 
Ik ben Ingmar Visser en ik werk voor de gemeente Altena. 
Daar ben ik hulpbode en heb ik verschillende taken. Mijn 
hobby’s zijn zwemmen, badminton, fietsen en tuinieren. 
Ik doe belijdenis omdat ik verder Jezus wil volgen en toegang 
wil krijgen tot het heilig Avondmaal.  
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Orgelspel 
 
Woord van welkom 
 
We zingen staande Lied 169: 1, 2 en 3 (HH) 
 
Daar juicht een toon, daar klinkt een stem, 
die galmt door gans’ Jeruzalem; 
een heerlijk morgen licht breekt aan: 
de Zoon van God is opgestaan! 
 
Geen graf hield Davids Zoon omkneld, 
Hij overwon, die sterke Held, 
Hij steeg uit ’t graf door eigen kracht, 
want Hij is God, bekleed met macht! 
 
Nu jaagt de dood geen angst meer aan, 
want alles, alles is voldaan. 
Wie in geloof op Jezus ziet, 
die vreest voor dood en duivel niet. 
 
Stil gebed  
 
Votum en groet  
 
We zingen (staande) Lied 169: 4 (HH) 
 
Want nu de Heer is opgestaan, 
nu vangt het nieuwe leven aan, 
een leven door Zijn dood bereid, 
een leven in Zijn heerlijkheid 
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Lezing uit Filippenzen 2: 5-10 (NBG) 
Laat die gezindheid bij u zijn, welke ook in Christus 
Jezus was, die, in de gestalte Gods zijnde, het Gode 
gelijk zijn niet als een roof heeft geacht, maar Zichzelf 
ontledigd heeft, en de gestalte van een dienstknecht 
heeft aangenomen, en aan de mensen gelijk geworden 
is. En in zijn uiterlijk als een mens bevonden, heeft Hij 
Zich vernederd en is gehoorzaam geworden tot de 
dood, ja, tot de dood des kruises. Daarom heeft God 
Hem ook uitermate verhoogd en Hem de naam boven 
alle naam geschonken, opdat in de naam van Jezus zich 
alle knie zou buigen van hen, die in de hemel en die op 
de aarde en die onder de aarde zijn, en alle tong zou 
belijden: Jezus Christus is Here, tot eer van God, de 
Vader! 
 
Gebed 
 
We zingen het kinderlied: Lied 182: 1 en 2 (HH) 
 
Maria kwam bij het graf 
en huilde om haar Heer. 
De grote steen was weggerold 
en Jezus was er niet meer. 
Maar een engel zei plotseling: 'Weet je niet meer 
wat Hij gesproken heeft? 
Hij is opgestaan, Hij is opgestaan. 
Hij leeft, Hij leeft. 
Hij is opgestaan, Hij is opgestaan. 
Hij leeft, Hij leeft.' 
 
De discipelen waren zo moe; 
ze treurden om de Heer. 
Waar moesten ze nu nog naar toe? 
Hun meester was er niet meer. 
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Maar Maria riep plotseling: 
'Hij heeft gedaan 
wat Hij gesproken heeft! 
Hij is opgestaan, Hij is opgestaan. 
Hij leeft, Hij leeft. 
Hij is opgestaan, Hij is opgestaan. 
Hij leeft, Hij leeft.' 
 
Paasproject 
 
Onder het zingen van het uitzinglied gaan de kinderen 
naar de kindernevendienst 
 

 
 

Schriftlezing: Matteüs 28: 1-10 (NBG) 
 
Laat na de sabbat, tegen het aanbreken van de eerste 
dag der week, ging Maria van Magdala en de andere 
Maria het graf bezien. En zie, er kwam een grote 
aardbeving, want een engel des Heren daalde uit de 
hemel neder en kwam nader, en hij wentelde de steen 
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weg en zette zich daarop. Zijn uiterlijk was als een 
bliksem en zijn kleding wit als sneeuw. En de bewakers 
werden door vrees voor hem bevangen en zij werden als 
doden. Doch de engel antwoordde en zeide tot de 
vrouwen: Weest gij niet bevreesd; want ik weet, dat gij 
Jezus zoekt, de gekruisigde. Hij is hier niet, want Hij is 
opgewekt, gelijk Hij gezegd heeft; komt, ziet de plaats, 
waar Hij gelegen heeft. En gaat terstond op weg en zegt 
zijn discipelen, dat Hij is opgewekt uit de doden. En zie, 
Hij gaat u voor naar Galilea; daar zult gij Hem zien. Zie, 
ik heb het u gezegd. En zij gingen terstond weg van het 
graf, met vrees en grote blijdschap, en liepen haastig 
voort om het zijn discipelen te berichten. En zie, Jezus 
kwam haar tegemoet en zeide: Weest gegroet. Zij 
naderden Hem en grepen zijn voeten en zij aanbaden 
Hem. Toen zeide Jezus tot haar: Weest niet bevreesd. 
Gaat heen en bericht mijn broeders, dat zij naar Galilea 
gaan, en daar zullen zij Mij zien. 
 
We zingen Lied 575: 1  
 
Jezus, leven van ons leven, 
Jezus, dood van onze dood, 
Gij hebt U voor ons gegeven, 
Gij neemt op U angst en nood., 
Gij moet sterven aan Uw lijden 
om ons leven te bevrijden. 
Duizend, duizendmaal, o Heer, 
zij U daarvoor dank en eer. 
 
Verkondiging 
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We zingen Lied 642: 1, 2 en 8 
 
Ik zeg het allen, dat Hij leeft, 
dat Hij is opgestaan, 
dat met Zijn Geest Hij ons omgeeft 
waar wij ook staan of gaan. 
 
Ik zeg het allen, en de mond 
van allen zegt het voort, 
tot over 't ganse wereldrond 
de nieuwe morgen gloort. 
 
't Is feest, omdat Hij bij ons is, 
de Heer die eeuwig leeft 
en die in Zijn verrijzenis 
alles herschapen heeft. 
 
Onder het naspel van dit lied komen de kinderen terug 
van de kindernevendienst 
 
Openbare belijdenis van het geloof 
 
Onderwijzing voor het afleggen van openbare 
geloofsbelijdenis  
 
Vragen aan hen die belijdenis afleggen van het 
geloof: 
 
Belijdt u te geloven in God, de Vader, de Almachtige, 
Schepper van de hemel en van de aarde, en in Jezus 
Christus, Zijn eniggeboren Zoon, onze Heer, en in de 
heilige Geest? 
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Aanvaardt u de roeping om, als lid van de gemeente 
van Christus, de goede strijd van het geloof te strijden, 
uw Heiland altijd te volgen en Zijn Naam te belijden 
met woord en daad? 
 
Wilt u, in gemeenschap met de kerk van Christus, als 
belijdend lid van de Protestantse Kerk in Nederland, 
trouw zijn onder de bediening van het Woord en de 
sacramenten, volharden in het gebed en in het lezen 
van de heilige Schrift en, met de gaven die u 
geschonken zijn, meewerken aan de opbouw van de 
gemeente van Christus? Wat is daarop uw antwoord? 
 
Wat is daarop uw antwoord? 
 
Gebed voor de handoplegging 
 
Handoplegging en bevestiging, persoonlijke tekst 
 
Bediening van de heilige doop 
 
Felicitaties namens de kerkenraad 
 
Belijdenis- en doopboek 
 
De nieuwe leden worden welkom geheten in de 
gemeente 
 
We zingen staande Lied 460: 1 en 4 (HH)  
 
Hoe wonderlijk mooi is Uw eeuwige naam. 
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan. 
Waar ik ben, bent U, wat een kostbaar geheim. 
Uw naam is 'Ik Ben' en 'Ik zal er zijn'. 
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Refrein: 
'Ik ben die Ik ben' is Uw eeuwige naam. 
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan. 
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij; 
Uw naam is 'Ik Ben' en 'Ik zal er zijn'. 
Uw naam is 'Ik Ben' en 'Ik zal er zijn'.  
 
O Naam aller namen, aan U alle eer. 
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus, mijn Heer: 
geen dood en geen leven, geen moeite of pijn. 
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn. 
Refrein 
 
U mag gaan zitten 
 
Onderwijzing voor de doop 
 
We zingen Lied 348: 1, 2 en 3 
Tijdens het zingen worden de kinderen binnengebracht. 
 
Heer van uw kerk, 
Gij hebt het woord genomen 
en zegt ons: laat de kind'ren tot Mij komen, 
want hunner is het koninkrijk. 
 
Hier zijn wij dan: 
van U is 't jonge leven, 
het moet U dankend worden weergegeven 
want alles komt uit uwe hand. 
 
Reeds staat Gij klaar 
en komt ons vriend'lijk tegen, 
Uw liefde vindt ons langs verborgen wegen, 
eer wij U zoeken zijt Gij daar. 
 



11 

 

Doopgebed 
 
Gesprekje met de kinderen 
 
Vragen voor de doopouders 
 
Nu u in dit geloof uw kinderen laat dopen, vraag ik u: 
 
Gelooft u dat het evangelie van Gods genade in Jezus 
Christus, zoals dat in Gods Woord bekend is gemaakt 
en door de kerk in haar belijdenis is samengevat, het 
enige fundament van onze redding is? 
 
Belijdt u dat deze kinderen, hoewel zij met ons delen in 
zonde, schuld en oordeel, in Christus geheiligd zijn, 
deel hebben aan Gods verbond en dat zij daarom 
behoren gedoopt te zijn? 
 
Belooft u, ieder met de gaven die God u heeft gegeven, 
deze kinderen voor te gaan op de weg van de Heer 
opdat zij hun doop leren verstaan en zich verbonden 
zullen weten aan de gemeente van Christus?  
 
Wat is daarop uw antwoord? 
 
Bediening van de heilige doop 
 
Vraag aan de gemeente (staande) 
 
We zingen (staande) Lied 348: 6 en 8 
 
Uw teken spreekt –  
Gij wilt hun Heiland wezen, 
zij zijn gedoopt, begraven en herrezen 
in Vader, Zoon en heil'ge Geest 
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En laat de mond 
der kind'ren die w' U wijden, 
eens, zelf ontwaakt, met ons uw naam belijden: 
wij leven vast in uw verbond. 
 
Overhandiging van de doopkaart 
 
Doopboek 
 
Gebeden 
 
Collecte 
 
We zingen staande Lied 200: 1 en 3 (HH) 
 
U zij de glorie, opgestane Heer! 
U zij de victorie, nu en immermeer. 
Uit een blinkend stromen daald’ een engel af, 
heeft de steen genomen van ’t verwonnen graf. 
U zij de glorie, opgestane Heer! 
U zij de victorie, nu en immermeer. 
 
Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft, 
die mij heeft genezen, die mij vrede geeft? 
In Zijn god’lijk wezen is mijn glorie groot, 
niets heb ik te vrezen in leven en dood. 
U zij de glorie, opgestane Heer! 
U zij de victorie, nu en immermeer. 
 
Zegen, gevolgd door gezongen ‘Amen’ 
 

 
Na afloop van de dienst is er in de benedenzaal 
gelegenheid de nieuw belijdende leden en de 

doopouders te feliciteren.  


