
Tienerdienst  
 

‘Gecoacht door de Geest’ 
 
 

Maranathakerk - zondag 14 maart 2021 om 10.00 uur  
 

 

 
 
 
 
 
 

Voorganger:   Ds. M.P. Vis 
Organist:   Jeanette van Oord 
Zang:                      Samantha Oomen-van Wijk 

2 

 



3 

 

Voor de dienst: Orgelspel 
 
Jeanette van Oord op piano en Samantha zingt:  
 
Kom, Heilige Geest  
 

Heilige Geest van God, 
Adem in ons midden, 
Dan zullen wij aanbidden 
De Vader en de Zoon. 

Heilige Geest van God, 
Adem in ons midden, 
Dan zullen wij aanbidden 
De Vader en de Zoon. 

 

Kom, o Heilige Geest, 
Wij wachten op U. 
Vervul ons met uw kracht, 
Heil'ge Geest kom nu. 

Kom, o Heilige Geest, 
Wij wachten op U. 
Vervul ons met uw kracht, 
Heil'ge Geest kom nu. 

 

Heilige Geest van God, 
Adem in ons midden, 
Dan zullen wij aanbidden 
De Vader en de Zoon. 

Heilige Geest van God, 
Adem in ons midden, 
Dan zullen wij aanbidden 
De Vader en de Zoon. 
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Kom, o Heilige Geest, 
Wij wachten op U. 
Vervul ons met uw kracht, 
Heil'ge Geest kom nu. 

Kom, o Heilige Geest, 
Wij wachten op U. 
Vervul ons met uw kracht, 
Heil'ge Geest kom nu. 

Heilige Geest van God, 
Adem in ons midden, 
Dan zullen wij aanbidden 
De Vader en de Zoon. 

Welkomstwoord door Stijn Visser 
 
Intochtslied, lied 705: 1 en 3 
 
Ere zij aan God, de Vader, 
Ere zij aan God, de Zoon, 
Eer de heil'ge Geest, de Trooster, 
De Drie-een'ge in zijn troon. 
Halleluja, halleluja, 
De Drie-een'ge in zijn troon! 
 
Ere zij de Heer der eng'len, 
Ere zij de Heer der kerk, 
Ere aan de Heer der volken; 
Aard' en hemel looft uw werk! 
Halleluja, halleluja, 
Looft de Koning, heel zijn kerk! 
 
Stil gebed 
 
Votum en groet  
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Lied 226 (EL) – De kracht van Uw Liefde 
 
Heer, ik kom tot U, 
Neem mijn hart, verander mij. 
Als ik U ontmoet, vind ik rust bij U. 
Want, Heer, ik heb ontdekt,  
dat als ik aan uw voeten ben,  
trots en twijfel wijken  
voor de kracht van Uw liefde. 
 
Refrein: 
Houd mij vast, laat Uw liefde stromen. 
Houd mij vast, heel dicht bij Uw hart. 
Ik voel Uw kracht 
en stijg op als een arend. 
Dan zweef ik op de wind,  
gedragen door Uw Geest 
en de kracht van Uw liefde. 
 
Heer kom dichter bij,  
dan kan ik Uw schoonheid zien 
en Uw liefde voelen, diep in mij. 
En Heer, leer mij Uw wil,  
zodat ik U steeds dienen kan 
en elke dag mag leven 
door de kracht van Uw liefde. 
 
Refrein: 
Houd mij vast, laat Uw liefde stromen. 
Houd mij vast, heel dicht bij Uw hart. 
Ik voel Uw kracht 
en stijg op als een arend. 
Dan zweef ik op de wind,  
gedragen door Uw Geest 
en de kracht van Uw liefde. 
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Tien geboden in gewone taal 
 
God spreekt ook vandaag tot jou en zegt: Ik ben de 
HEERE jouw God en Vader, die je van de straf van de 
zonde bevrijd heeft. Ik heb je bevrijd van de verslaving 
van de zonde en in een nieuw Koninkrijk gezet. 
 
1. Je zult mij op de eerste plaats zetten in je leven. 
 
2. Stel je vertrouwen op Mij alleen. Alleen dan kan ik je 
leven leiden. Facebook, WhatsApp, televisieseries, 
vrouwen of mannen, idolen of sterren, je zult ze niet 
verheerlijken. Wie toegeeft aan de zonde, kan daar later 
nog de gevolgen van ervaren. Maar als je naar Mij 
luistert en doet wat Ik van je vraag, zal ik je Mijn genade 
overvloedig geven. 
 
3. Je zal niet zomaar de Naam van God doelloos 
gebruiken. Ook niet woorden die daarvan zijn afgeleid, 
want als je een vloek gebruikt, zal je niet onschuldig zijn. 
Gebruik ‘o my God’ alleen als je Mijn hulp echt nodig 
hebt. 
 
4. Neem één dag in de week vrij van je dagelijkse 
bezigheden en richt je aandacht op God. Op deze manier 
kun je genieten van rust en ontspanning, net als God 
deed op de zevende dag toen Hij de Schepping gemaakt 
had. Zes dagen heb je de tijd om bezig te zijn met 
school, werk, social media en andere dingen. Ik gun je 
één dag om je extra op Mij te kunnen focussen en van 
Mij te kunnen genieten. Daarnaast kun je op deze dag je 
broeders en zusters ontmoeten en samen Mijn Naam 
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groot maken. 
 
5. Heb respect voor je ouders, zoals zij respect voor jou 
behoren te hebben. Vrede tussen ouders en kinderen is 
een zegen. 
 
6. Je zult niemand doodslaan, doodwensen of 
uitschelden. 
 
7. Je zult geen onrust stoken binnen relaties en vechten 
voor je huwelijk. 
 
8. Je mag op geen enkele wijze iets stelen. Geen 
materiële dingen, maar ook niet iemands status of leven. 
 
9. Spreek altijd de waarheid. Maak geen vals (Facebook-
)profiel aan waarop je jezelf mooier presenteert dan je in 
werkelijkheid bent. Ik geef jou je identiteit, je bent 
geliefd, een Koningskind. 
 
10. Je zult je zinnen niet zetten op iets van een ander. Je 
zult niet zijn of haar vriend of vriendin, uiterlijk, mobiel, 
tablet, kennis, auto, kleding, ook maar iets dat van een 
ander is, begeren. 

Dit zijn Tien Woorden van Jezus. En hij maakt duidelijk 

dat we alleen sámen de weg kunnen gaan die hij wijst, 

sámen in de kracht van de Geest. 

 
Kindermoment 
 
Gebed 
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Filmpje: De Heilige Geest 
 
Schriftlezing: Johannes 14: 15-17 (NBV) 
 
Als je mij liefhebt, houd je dan aan mijn geboden. Dan 
zal ik de Vader vragen jullie een andere pleitbezorger te 
geven, die altijd bij je zal zijn: de Geest van de waarheid. 
De wereld kan hem niet ontvangen, want ze ziet hem 
niet en kent hem niet. Jullie kennen hem wel, want hij 
woont in jullie en zal in jullie blijven. 
 
 
Lied 194 (Opw.) – U maakt ons één 
 
U maakt ons één, 
U bracht ons tesamen, 
wij eren en aanbidden U. 
 
U maakt ons één,  
U bracht ons tesamen, 
wij eren en aanbidden U. 
 
Wordt Uw wil gedaan, 
dan bindt het ons saam, 
iedereen zal deel zijn van uw gezin. 
 
Wordt Uw wil gedaan, 
dan bindt het ons saam, 
iedereen zal deel zijn van uw gezin. 
 
U maakt ons één, 
U bracht ons tesamen, 
wij eren en aanbidden U. 
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Visualisatie 
 
Verkondiging 
 
Lied 332 (HH) – door Sela 
 
 https://www.youtube.com/watch?v=-7bhDsYC5LE 
 
Gezegend is de Vader, 
die ons gezegend heeft. 
Ons liefdevol gekozen 
en deel aan Christus geeft. 
Met Hem zijn wij gestorven, 
begraven in zijn dood, 
om opgewekt te leven; 
te leven van de hoop! 
 
Geworteld zijn in Christus, 
die ons zijn vruchten geeft, 
van hoop, geloof en liefde; 
de vruchten van de Geest. 
Vergevende de ander, 
Verdragende elkaar, 
gekleed in medeleven; 
zo dienen wij elkaar! 
 
Geprezen is de Vader, 
die ons verzekerd heeft. 
van liefde en genade; 
een leven door de Geest. 
Wat kan ons van Hem scheiden? 
Geen leven en geen dood. 
Wij roepen: Abba Vader; 
uw goedheid is zo groot! 
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Gebed 
 
 
Filmpje: Paaschallenge 
 
 
Collecte 
 
 
Lied 501 (EL)  
 
Vrede van God, de vrede van God, 
de vrede van God zij met jou. 
Vrede van Hem, vrede van God, 
de vrede van God zij met jou. 
 
In Jezus' naam, in Jezus' naam, 
in Jezus' naam geef ik jou: 
vrede van Hem, vrede van God, 
de vrede van God zij met jou. 
 
Heilige Geest, de heilige Geest, 
de Heilige Geest zij met jou. 
Vrede van Hem, vrede van God, 
de vrede van God zij met jou. 
 
 
Zegen 

 


